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Nerede bir yoldaş varsa, Türkiye Komünist Partisi oradadır! 


Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi yayın organı Atılım Gazetesinin Mart sayısında TEK CANLI ÖĞRETİ başlıklı bir yazı yer alıyor, Bu yazı, Karl Marks"ın ölümünün 100., doğumunun 165, yıl dönümünde, Marksizm-Leninizmi ele aliyor. Yazı, Karl Marks ve Fri. 
edrich Engels tarafından hazırlanan Komünist Partisi Manifestosundan şu alıntıyla başlıyor. 


"Komünistler, işçi sınıfının dolaysız olarak ön- de duran amaç ve çıkarlarına ulaşılması için savaşım verirler. Ama aynı zamanda o anda- 

ki harekette, hareketin geleceğini temsil ederler." 


Yazıda daha sonra şöyle deniyor; 


Türkiye komünist ve işçi hareketi tüm ilerici insanlıkla birlikte, bilimsem sosyalizmin kurucusu Karl Marks'ın 100. ölüm ve 165. doğum yıldönümünü büyük bir coşkuyla karşılıyor. 


Marks, Engels'le birlikte komünist partisinin manifestusonu, bundan 135 yıl önce kaleme aldı. Bununla işçi hareketi, tarihsel yüklerini ye- 


rine getirmede şaşmaz bir program koydu. İşçi sınıfının bilimsel dünya görüşü, o zamandan bu yana eşi görülmedik bir utku yolu izliyor. 


UTKU YOLU 


İşçi sınıfının ilk komünist partisinin 1847'deki Komünistler Birliğinin 300-400 üyesi vardı. Bu gün dünyada yaklaşıl 100 komünist partisi var. 
Bunların üye sayısı 77 Milyonu aşıyor. Sosyalist ülkelerde, yüz milyonlarca emekçi, Marks Engels ve Lenin'in yol göstericiliğinde, kapitalist baskı ve sömürünün ortadan kaldırıldığı, halkın esenliğinin ve barışın korunmasının politikaya temel ilke yapıldığı bir toplumsal düzen yarattılar. Marksizm-Leninizm, bu ülkelerde egemen ideoloji olmuştur. Bugün dünya sosyalist sistemi, dünya topraklarının % 26'sını kapsayan 15 ülkeden oluşuyor. Bu ülkeler dünya sanayi üretiminin % 40"nı yaratıyor. 


Ulusal bağımsızlığını kazanmış ülkelerde ve kapitalist sanayi ülkelerinde bügün, yaklaşık 

5 Milyon üyeye sahip, 79 komünist partısi, yığınların barış ve ilerleme savaşımına yol gösteriyor. 

Yalnızca manifesto, şimdiye kadar 100'ü aşkın dilde 1100 kez ve on milyonlarca sayıda basıldı, Partinin kurucusu Mustafa Suphi, manifesto'yu daha 1920'den önce Türkçe'ye çevirdi, bastırdı,dağıttı. Türkiye Komünist Partisi 1920'den bu yana manifesto'yu ve Marks'ın başka yapıtlarını birçok kez legal ve illegal dağıttı. Ve parti üyelerinin eğitiminin bir temeli yaptı. 
Birçok yurtsever, ilerici çevirmen, Marks" ın yapıtlarının ülkemizde yaygınlaşmasına büyük katkılar yaptılar. 


İLK GÜVENİLİR TUTUM: 


yüzyıllarca özlemini çektiği savaşsız, sömürüsüz yaşanılası bir dünya hedefine ulaştırmak için savaşım veren komünist partisinin düşünce ve eyleminin sınanmış, devrimci teorik temelini oluşturuyor. Bilimsel sos yalizmin dünya çapındaki utkuları, Marks'ın Lenin tarafından geliştirilen ve günümüzde başta Sovyetler Birliği Komünist Partisi olmak üzere, karde or partilerce sürekli işlenip geliştirilen idelerinin, öteki ilerici akımlar üzerinde derin etkilerde bulunmasına temel oluyor. 


Marksizm - Leninizm çağımızın temel sorunlarına, genel, geçer yanıtlar verebilen tek teoridir. Marks'ın yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün de tüm deneyimler, ilk kez Lenin'in söylediği şu sözleri doğruluyor; Marks'ın öğretisi güçlüdür, çünkü doğrudur. O, tek canlı teoridir. Sosyalizm, barış ve toplumsal ilerleme savaşının tek güvenilir pusulasıdır. 

Karl Marks işçi sınıfından; efendisi olmak isteyenler, savaş çığlıkları atarken kendi öz sorumluluğunun bilincinde ve barışı dayatabilme durumunda olmasını istedi, Böyle bir dış politikacı için savaşım, işçi sınıfının özgürlü-Bü için genel savaşımın içindedir dedi. İşçi sınıfının bilimsel dünya görüşü bugün, tüm ana karalarda halkların yaşamında sökülmez kökler salmıştır. Emperyalist çevrelerin, ve işbirlikçilerinin Marksizm-Leninizm"e karşı yürüttükleri kin ve nefret dolu psikolojik terörden, komünistlerin ve yandaşlarının fizik olarak yok edilmesine kadar uzanan barbarca çabaları,bu 


gerçeği değiştiremiyor.Burğuvazi, Marksizm-Leninizme karşı şimdiye kadar sayısını kendisinin bile unuttuğu bir yığın sözde teori çıkardı. Neler denemedi. Marksı: kimi yapıtlarını, ötekilerle, Lenin'in Marks"la Sovyetler Birliği Komünist Partisinin politikasını da, her ikisiy- le çelişir göstermek için, nice teorisyen yetiştirildi. 

İdeolojizmin, düşmanlarca her zaman eskimiş çağ dışı, yabancı hatta ölmüş ilân edilse de o, bugün çağımızın en etkin gücüdür. Burjivazinin iedolojisi hele Türkiye'de bugün tam bir bunalım içindedir. O, artık her geçen gün daha çok toplumsal gelişmenin nesnel yasallıklarını neddeden akıl ve mantık dışı bir yolda ilerliyor. Tarihin gidişini , tersine çevirme tutkusu ile, yalnızca gericilik, bunalım, yozluk üretiyor. Nesnel yasallıkları reddeden,reformist dinsel ve aşırı sol ideolojilirin toplumsal politik stratejileri de bu nedenle çökmeye mahkümdur. 


Türkiye Komünist Partisi, Türkiye'de burjuva ideolojisinin her türüne karşı savaşım içinde Marksist-Leninist teoriyi, ülkenin nesnel koşullarına uygulamak, geliştirmek, onu işçi ve emekçi yığınının içinde yapmak sağ ve sol revizyonist sapmalardan korumak için her çabəyı görev biliyor. Uluslararası komünist hareketin teorik ve pratik kazanımları bizim için büyük bir kaynak oluyor. 


KESKİN SİLAH 


Engels, komünist partisinin manifestosunu, İngilizce bir baskısına yazdığı önsözde, 1888'de 


İstanbul"da manifestonun Ermenice bir basılmasına olanak bulunamadığından söz eder. 
Çöken, kokuşan Osmanlı feodalizminin, despotizmi  yapıtın basılmasına izin vermemiştir. 
Şimdi yıl 1963. Aradan 95 yıl geçmiş. Ülkemiz hala da baskıcı bir despotizm altında. Çöken, kokuşan Türk burğuvazisinin Cunta"sı, Amerikan yönetiminin ekonomimize karşı Haçlı Seferine en başta katılıyor. Marks'ın, Imgels"in Lenin'in yolunu izleyenlere karşı savaş açıyor Zindanlar Marksisler'le dolu, Evinde Marks- ın bir kitabı bile bulunan mahküm oluyor. 
Marks'ın yapıtlarını basan yurtsever özverili yayımcılar işkencelerle öldürülüyor. Mahkeme mahkeme, zindan zindan dolaştırılıyor. Ne ki aradan geçen 96 yıl, boşuna geçmedi. Cuntacılar, her gün çökerttikleri Türkiye Komünist Partisi'ni hergün yine karşıların.la buluyorlar. 
Partinin bildirileri elden ele dolaşıyor. Cunta- nın mahkemelerinde boyun eğmez Marksis, Leninist'ler dünya görüşlerini gür bir sesle savunuyorlar, Cunta'cılar hergün yabancı ilân ettikleri Marksist-Leninist ideolojiyi her yerde, her satır gerçeğin ardından karşılarında görüyorlar. Gecekondularda soluk ışıkların altında işçiler Marks'ın yapıtlarını sökmeye ça lişiyorlar. Biliyorlar sınıf düşmanın mezarı ancak bu kazmayla kazılır. Yeni toplum ancak çeküle göre örülür. 


Değerli dinleyiciler şimdi, Atılım'ın Mart sayı- 


sında olan yerel propaganda ajitasyon üzerine başlıklı, Atılım imzalı yazıya geçiyoruz. 


Yerel ajitasyon, propaganda çalışması giderek canlanıyor. Bildiri,pul türünden çalışmalar, kısa broşürler ve yerel gazeteler, yayınıyla yeni bir aşamaya yükseliyor. Bu gelişmenin anlamı şudur: Türkiye Komünist Partisi ve ilerici gençliğin örgütü, eşi görülmedik baskılara karşı yığınların arasındaki çalışmayı daha etkinlikle sürdürmek çizgisini izliyor. Bunun araçlarını yaratıyor. Bu çizgi 1981-1982 merkez komitesi plenumlarının temellendirdiği,sekterliğin aşılması çizgisidir. Daha şimdiden görülüyor ki, sekterliğin aşılması son derece ağır ve o ölçüde de devrimci görevleri, cesaret- le omuzlamayı gerektiriyor. İçi boş, solcu gevezeliğin söz planındaki coşkunluk uyandıran aldatıcı etkisi artık yerini basılan her sayfayı, işçi sınıfına, emekçilere, gençlere iletmenin, onları somut sorunlar çevresinde eyleme çekmenin gerçek coşkunluğuna bırakıyor. Biz şimdiden yerel örgütlerimizin,p rapagandacılarını, muhabirlerini ve dağıtım görevlilerini gösterişsiz ama derin devrimci çabalardan ötürü kutluyoruz. 


Partililik ilkesi temelinde: 


Yerel örgütlerimizin, ajitasyon propaganda materyallerinde dikkati çeken başlıca özellik sarsılmaz partililiktir. Bu yayınlar kendilerini ye- 


relcilik denilen zararlı eyleme karşı başanı yla koruyorlar. Partinin yurt çapındaki genel âjitasyonundan kıl payı şaşmıyor. Böylece partizanlığa karşı parti çizgisini kıskançlıkla uyguluyorlar. 


Türkiye Komünist Partisinde, Merkez Komitesinin tam yönetiminde Merkez Organının kolu durumunda olmayan, bağımsız özerk, tepeden tırnağa yerelci bir basına yer yoktur, olamaz. 
Eski sosyal demokrat partilere özgü olan, bu sözün ona özgü basın aldatmacasının karşısın- da yer alan, Louinci yeni tipten basın anlayı şını yerel örgütlerimiz çok iyi kavrıyorlar. 
Parti disiplinini ve ulusal çapta partinin taktik ve eylem birliğini ğüvence altına alanpartililik ilkesine sıkı bağlılık, yerel ajitasyon, propaganda çalışmamızın en övülecek ve desteklenecek olan özelliğidir. 


Yerel olgulara dayanalım: 


Bunların yanısıra ,yerel propagandamızın çok önemli bir zayıf yanı da vardır. İşin daha başında olduğumuz düşünülürse, kimi yanlışları doğal karşılamak gerekebilir. Ne ki yerel ajitasyon propaganda çalışmalarında var olan sözünü edeceğimiz zayıflık, onun varlık nedeniyle çelişkilidir. O nedenle, zaman yitirme- den bu çelişki doğru bir biçimde çözülmelidir. 
Burada söz konusu olan, partinin merkezi ajitasyon, propagandasını yerel koşullara uygun bir biçimde, yeniden üretmedeki eksikliktir. 
Kuşkusuz yerel ajitasyon, bulunduğu ilin yada kesimin (örneğin gençlik) somut sorunlarına yönelmeye çalışıyor. 


Ne ki, bu şimdilik gereken düzeye ulaşmıyor. 
Ağırlık, Atılım ve radyo yayınlarından aktarmalarda oluyor. Bu türden aktarmalar zorunludur ve mutlaka yapılmalıdır. Ama bunmla yetinmemek koşuluylal 


Yerel basın kime seslendiğini iyi bilmelidir. 
Ancak, böylelikle nasıl söyleneceğini kavrayabilir. Açıktırki gençliğe, ya da İstanbul, İzmir kentleri işçilerine Atılım gibi seslendirmemelidir. Atılım"da olmayan yerel özelliklerden, olaylardan, gelişmelerden yola çıkılmalı ve Atılım'ın çizgisi bu temelde yığınlara iletilmelidir. Örneğin Atılım, günün en önemli sorünu olan "savaşmı-barışmı ?" sorunuyla bağlı olarak'çevik güçlere karşı sesimizi yükseltelim" diye çağrıda bulundu. 


Peki ima nasıl? Belliki bu yöndeki bir eylem ancak belli bir yerde de ancak o yerin somut koşullarına göre örgütlenebilir. Burada yerel örgütün çağrısı, belgeleri,dili o koşulları dikkate almalıdır. Yerel organ Atılım'ı kopya etmemeli, onu serbest bir biçimde yenilemeli ve ona yerel olguları, eylem ve çalışma hedeflerini eklemelidir. 


Li 7.8.1983 
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EVREN'in AMERİKAN GAZETESİNE DEMECİ 


Değerli dinleyiciler, kendine Milli Güvenlik Konseyi adını takmış Cunta'nın başı Orgeneral Evren, Amerikan Washington Times Gazetesine bir demeç verdi. Hafta sonu yayınlarımızda Evren'in bu demecini ve demeçle ilgili ilk değerlendirmelerimizi sizlere duyurduk. Değerli dinleyiciler, şimdi yeniden bu konuya dönelim, 


Ulusal güvenliğimizi hergün biraz daha tehlike ye sokan, adını ise utanmazcasına "Milli Güvenlik Konseyi" olarak ilan eden Cunta'nın başı ne diyor, 


Birincisi: Tüm dünyada barış güçlerinin şiddet- le karşı çıktığı Pershing ve Cruise füzelerinin 

batı Avrupa'ya yerleştirilmesi konusunda sorumsuzca konuşuyor. Bu “üzelerin Avrupa'ya yerleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Barışı tümüy- le tehlikeye sokan bir Amerikan girişimine alkış tutuyor. Sürdürülmekte olan barış görüşmelerini torpillemeye çalışan Reagan'ların ağzıyla konuşuyor. Evren, füze yerleştirilecek ülkeler- le ilgili seçimin yerinde olduğunu da söylüyor. 

O, böylece son günlerde yine Amerikan basının- da yer alan, "Pershing'lerin Türkiye'ye de yerleştirilmesi düşünülüyor" yolundaki haberleri Holaylı yalanlamaya çalışıyor. Ama halkımıza, yarın için, gelecek için de söz veremiyor. Evren bir yandan barışı tehlikeye sokan; "Avrupa" ya 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yeni nükleer füze yerleştirilmesi kararını maylarken, bir yandan da sanki Türkiye bu tehlikenin dışında kalıyormuş havası yaratmaya çabalıyor. Oysa, Avrupa'ya yerliştirilecek füzeler, kaçınılmaz olarak yeni bir silahlanma turu başlatacak ve bu kez şimdi sözü edilen Pershing'- lerin kapımıza dayanması kaçınılmaz olacaktır. 


Bugün Amerikan planlarına sürekli "Evet" diyenler, yarın Pershing'lere de "hayır" demiyecekler, diyemiyeceklerdir. Zaten Evren,bu demecinde Amerika'ya 10 yıllık bir bağlılık plânını kendisi söylüyor. "10 yıl için birer milyon dolar sayılmalıdır Türkiye'ye" diyor. Üstelik Evren, bunu yalnızca silahlanma için istemiyor. 
"Ordumuzun modernleşmesi için gereklidir bu para" diyor. 


Düşünün değerli dinleyiciler; bu günlerde Birleşik Amerika'dan 160 savaş uçağının alınması söz konusudur. Bu uçaklar ünlü Amerikan tekellerince yapılıyor. Ve Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinden alacağı kredinin, borcun, karşılığını bu tekellere aktarmak zorundadır. 
Amerika'nın sözde yardımı, hemen tümü aske. 
ridir ve uçak şirketlerinin kasasına doğrudan girecektir. İşte Evren, böylesi bir alış-verişin 10 yıl süreli karar altına alınmasını istiyor. Bu, perçinlenmiş bağımlılık demektir. Bu ülkemizin daha 10 yıl, içinden çıkılmaz bunalımlarda boğulması demektir. Bu, savaş kılıcının artık kopacak kadar incelmiş bir iplikte, tepemizde sallanması demektir. Kuşku yok Reagan yönetimi, saldırgan plânlarını ülkemize daha da çok dayatabilmek için askeri yardımı arttırmaya çalışıyor. Simdi ülkemizin milyarlarca dolar karşılığı sahip olacağı Amerikan 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uçakları, hem on yıllar boyu, teknolojisiyle, 

yedek parçasıyla bağımlılığın simgesi olacak, hem de üç gün sonra demode, çağı geçmiş si lâhlar olarak depoları dolduracaktır. Bir, 10- 
15 yıl önce alınan F-14'leri hatırlayın. 


Silahlanmada tırmanış barışın garantisi değildir. Barışın garantisi, komşularıyla barışık, tüm dünya ile ekonomik ilişkilerini karşılıklı yarar temeline oturtmuş bir dış politikadır.Çıkış yolu Reagan'ların peşi-sıra, savaş kışkırtıcılığı yapmakla bulunamaz. Çıkış yolu; sosyalist ülkelerin somut gerçekçi barış önerilerini lâf olsun diye değil, gerçekten incelemekle, tüm dünyada kalıcı bir barışın gerçekleşmesi için çalışmakla bulunabilir. 


7.3.1983 
. 
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DÜNYA EMEKÇİ KADINLARININ SAVAŞIM İNÜ 8 MART - TÜM DÜNYA ve ÜLKEMİZ EMEKÇİ KADINLARINA KUTLU OLSUNI 


8 Mart, bugün dünyanın hemen her yerinde ve 
yurdumuzda kutlanıyor. 


Elbette 12 Eylül öncesinde olduğu gibi yığınsal eylemler gerçekleştiremiyor kadınlarımız. Ama İlerici Kadınlar Derneğinin geleneğini yaşatıyorlar. İş yerlerinde, fabrikalarda, mahallelerde küçük toplantılar düzenleniyor,8 Mart'ı ve dünya emekçi kadınlarının savaşımlarını anlatıyor. Zindanlardaki kadın arkadaşlarına küçük hediyeler yolluyorlar. Kadın hareketine omuz vermiş pekçok özverili kadın bugün Cuntamın zindanlarında. Bir kısmının yuvası: dağıldı. Eşlerinden, çocuklarından ayrılmak zorun- da kaldı. Bir kısm ülkesini terketmek zorun- da bırakıldı. Bugün hepsini saygıyla anıyoruz. 
Onlar; barış demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşına katılmışlardı. Onlar, kadınların toplumsal eşitsizliğine başkaldırmış, işsizliğe pahalıla hayır demişlerdi. Onlar; Analar faşizme geçit vermiyecek! diyerek faşist kurşunların önünde set olmuşlardı. 


Kadınlarımız yiğitçe savaştı. Onurlu bir görevi yerine getirdi. Cunta'nın zulmünden. işkencesinden yılmadı boyun eğmedi. Zor karşısın- da inançlarını yitirmediler. Türkiye Komünist Partisi bugün, özverili anaları bacıları, genç kızlarımızı saygıyla selamlıyor. Onların savaşımına vegösterdikleri direngenliğe büyük de-Ber veriyor. 


Ancak, savaş bitmedi. Bugün savaş daha zor. 
Daha çetin koşullarda sürüyor, 


Bugün komünist, ilerici ve demokrat kadınların önünde hangi yeni görevler duruyor ? 


Bugün görev: toplumun yarısını oluşturan geniş kadın yığınlarını cunta'ya karşı demokrasi ve barış savaşına çekmektir. 

Amerikan emperyalizmine, NATO'ya, üs lere, ülkemizin Amerikan çevik kuvvetlerine yataklik haline getirilmesine karşı yürütülen savaşımı kazanmaktır. Kadınların özgül sorunlarını ülkemizin sorunlarını, barış savaşımıyla en açık, en somut şekilde bağlamak, dünyada gerçek ve kalıcı bir barışın sağlanması için yürütülen savaşımı kadın yığınlarına kavrat - maktır. Kadınlarımız; geçmişte olduğu gibi,o günlerin deneylerinden yararlanarak, en yaratıcı bir şekilde yeni savaşım biçimleri, yeni anlatım biçimleri bulacak, bu görevi yerine getireceklerdir. 


Bir kez daha dünya emekçi kadınlarının savaşım günü olan 8 Mart, ülkemiz emekçi kadınlarına kutlu olsun. 


8.3.1983 
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Günün Yorumu: 
TÜRKİYE"YE SALDIRAN MI VAR ? 


Reagan yönetimi Türkiye"ye askeri yardımı i- ki katına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu konu Amerika Birleşik Devletleri senato dış ilişkiler alt komisyonunun kapalı kapılar ardında yaptığı bir toplantıda yeniden de ele alındı. 


Savunma bakan yardımcısı Richard Pearl,Türk ordusundaki silahların modasının geçmiş oldu-Bunu, Sovyetler Birliği ile olan sınırında yeteri derecede korunmadığını söyleyerek yardımın arttırılması gerektiğini savundu. 


Değerli dinleyiciler, Washington'dan her yardım sesi yükseldiğinde, hemen aklımıza; "acaba bunun ardında nasıl bir istekle dayatma gelecek" ? sorusu takılır. Çünkü, bugüne kadar hep böyle oldu. 


Yardım dediler; 


Orta Doğu'ya saldırı için kurdukları çevik kuvvetlere, topraklarımıza üs kurmaya başladılar. 


Yardım dediler; AVAXS casusluk uçaklarına hava alanlarını genişletmeye başladılar. Yine yardım dediler ardından Türk askersel birliklerinin de, Amerikan çevik kuvvetlerine yardımcı olarak kullanılacağını söylediler. 
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Simdi Washington'dan yine "yardım" sesleri geliyor. 


Bu defa bu yardımın faturası acaba ne olacak. 
Bunu kestirmek zor değil. Değerli dinleyiciler, Gündemde amerikan Pershing 2 orta menzilli füzeleri duruyor. 


Geçtiğimiz haftal arda, VVashington Past gazetesi Pentagon"un Türkiye"ye Pershing 2 füze lerini konumlandırmak için "ideal bir ülke" gözüyle baktığını yazdı. Bu gelişmeler işığın- da Amerikan bariş önerisiyle başlayan barış önerileri, dostluk önerileri, saldırmazlık anlaşması önerileri, Sovyetler Birliği tarafından tehlike değil, ekonomik kalkınma araçları gelmiştir Türkiye'ye, Elektrik gelmiştir. 
Fabrika donatımı gelmiştir. Bugün de doğal gaz boru hattı çekilmesi önerisini getiriyor Sovyetler Birliği. 


Ama Amerika, Türkiye'yi Yakın-Doğu'daki petrol çıkarlarını korumada atlama tahtası yapmıştır. Amerika-İran çıkarmasında İncirli Hava Üssü'nü kullandı. Bundan 3 yıl öncede İran'a hazırladığı saldırı planlarında gene Türkiye'ye bir köprübaşı görevi veriliyordu. 

Tek sözle değerli dinleyiciler ABD emperyalistleri ülkemizi komşu halklara karşı bir saldırı aracı durumuna getiriyorlar. 


İşte en büyük tehlike budur. Bugün savaş, bu serüvenci politikaya karşıdır. 


11. 3.1983 Š 
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Haberlerden Seçmeler : 


İngiliz BBC radyosunun dün akşamki Türkçe yayınında, Türkiye"deki gelişmeler ve perspektifler üzerine soruları yanıtlayan DİSK yürütme kurülu üyesi Kemal Daysal, ülkemizin esenliğe kavuşması tüm ilerici, demokratik, güçlerinin eylem birliğinin olağanüstü önem taşıdığını belirtti, Kemal Daysal, BBC radyosu muhabirinin sorularını yanıtlarken özetle şöyle konuştu; 


"Kapitalizmin ve tekellerin neden olduğu krizin yükünün, işçilerin ve emekçilerin üzerine yıkılmaya çalışılması üzerine, işçi ve emekçilerimiz, anayasal haklarını kullanarak karşı çıktı. Kaynağı Milliyetçi Hareket Partisi olan ve gerici güçlerce de desteklenen bu terör ortamına girildi. Bu terör ortamıyla birlikte ABD emperyalizminin ülkemizi sürüklemeye kalkıştığı Orta Doğu serüveni politikası iç içe girince çok derin bir terör ortamı doğdu ve ardından darbe geldi. 


127 Eylül'de generaller, terörü özleme, ekonomiyi düzlüğe çıkarma savlarıyla erke silah zoruyla el koydular. Ama ortaya çıkmıştır ki generallerin politikası bunun tam tersi oldu. 
En temel insan hakları ayaklar altına alındı, Sendikal, demokratik, politik hak ve özgürlükler y okedilmekte. İşkence, idam, baskı, terör adeta günlük politika halinde. Biz ülkemizde gerçek bir demokrasinin kurulmasını istiyoruz. 
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Sendikal, demokratik,politik hakların teminat alındığı bir demokrasi. Hak ve özgürlüklerin, örgütlenme hakkının, sınıfların söz söyleme ve örgütlerini kurma hakkını teminat altına alacak,kimsenin fikirlerinden ötürü suçlanamayacağı bir ortamın yaratılacağı bir demökrasi, Bunun yolu açıktır. Demokrasinin gerçek teminatı olacak, işçi sınıfımızın sendikal politik birliğini sağlamaya çalışmalıyız. Tüm işçi sınıfının diktatörlüğe karşı , ülkemizin esenliğe çıkmasını isteyen tüm güçlerin bir araya gelip eylem birliği içinde mücadele etmesini istiyoruz. Böylesi bir eylem birliği ülkemizi arzuladığımız demokratik ortama lavuşturabilir, Daha başından beri biz, tüm ilerici demokratik güçlerin eylem birlğinden yana olmuştuk. Biz bu politikanın başarısı için bugün de çalışıyoruz. Bu, birden gerçekleşecek süreç değil. Realist olmak gerek, Ama bugün daha avantajlı konumlarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin, refarandum öncesi Köln " de değişik güçlerin bir araya geldiği bir form yapıldı. Bu ilerici güçlerin eylem birliğine öremli katkısı oldu. 

Bugünde, çok değişik konularda çeşitli çevrelerin bir araya gelebildiğini sevinçle görüyoruz," 


DİSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın bu sözlerden sonra İngiliz BBC Radyosu DİSK Yürütme Kurulu Hukuk Dairesinden avukat Yücel Top'ur. çalışma yasaları konusundaki görüşlerine yer verdi. 


Yücel Top özetle şunları söyledi: 


"Anayasa tartışmaları özgürce bir ortamda yapılmadı. Söz konusu yasalarla ilgili tartışmalar, bu yasalara karşı sözleri olan insanların- da konuşabilecekleri bir ortamda yapılmalıdır. 
DİSK açılmalıdır. Yöneticileri serbest bırakılmalıdır. DİSK'e bağlı sendikalara karşı davalar durdurulmalıdır. S.ndikalara serbest çalışma hakkı tanınmalıdır, İşçilerin, çalışanların bu konudaki düşüncelerini, örgütleri kanallarıy- la yansıtacağı bir ortamda tartışma sağlanmalıdır. Bunun dışındaki düzenlemeler, son derece dar, elit bir kadronun arasında peçecek ve bir dayatma niteliği taşıyacaktır, Ve dolayısıy- la toplumumuzun isteklerine uygun bir yasa olmayacaktır." 


11.3.1983 
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